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Donderdag 29 Juli was het eindelijk weer zover.
keurig met behoud van alle corona-regels werden we, 44 man en vrouw sterk ontvangen op de 

bovenverdieping van Restoricus.
De tafels royaal opgezet met ruim afstand ertussenin, waren gedekt en gereed om ons cluppie te garanderen 

van een gezellige middag.
Nadat iedereen voorzien was van iets te drinken begon ons maal met een heerlijke groentesoep (met ballen) en 

een mooi mandje knapperig stokbrood.
Tijdens het gezellig babbelen werd de 2e gang geserveerd, en kregen we een bordje met overheerlijke sate. 

Ondertussen had iedereen zijn of haar tafelgenoot wat beter leren kennen, en werden de gesprekken 
geanimeerder.

Terwijl we dachten dat er nog een dessert moest komen, bleken we eerst nog volle schalen met friet te krijgen 
met heerlijk stoofvlees.

Ondertussen waren de gesprekken met te tafelgenoten zover gekomen dat het ging over familierelaties, ooms, 
tantes, broers en zusters enz. enz

zodat we na het heerlijke bakje softijs toe, elkaar als een grote "familie" weer konden verlaten.
Al met al een geslaagde middag, waar we met plezier op kunnen terug kijken.

Hoop iedereen bij de volgende uitstap weer in gezondheid aan te treffen.

Kees de Gooijer


















