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Voor dinsdag 9 november had de activiteitencommissie van KBO Bernadette weer een 
leuke middag georganiseerd voor ons. Die dag was het een lunch in hotel Westende, een 
begrip voor Helmond en omstreken. Vol verwachting begaf ieder van ons zich naar de 
afgesproken locatie. Wat zou ons voorgeschoteld worden? De opkomst bleek bijzonder 
groot te zijn. Een goed teken! Direct na binnenkomst werden er zeer enthousiast 
nieuwtjes uitgewisseld en gesprekken gevoerd. 
Wat een gekakel ! Intussen werd er een kommetje heerlijke tomatensoep met balletjes 
geserveerd. Het werd wat minder rumoerig. Daarna volgde een broodplank met brood op 
een leuke manier opgemaakt. Beleg, kroketjes, een visje, salade en sausjes maakten de 
lunch compleet. Dit kon iedereen wel bekoren. Als afsluiting namen we nog een kopje 
koffie of een glas thee. Zo hadden we weer genoten van enkele gezellige uurtjes. Is toch 
belangrijk. Ze waren omgevlogen! Tevreden gingen we huiswaarts. We hadden weer een 
leuke middag gehad. Weer een pluim voor de activiteiten groep! 

Frank de Natris












