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25 November 08:45 vertrokken we naar de kerstmarkt in Koblenz.
Het weer was prima, het zonnetje scheen, een fijn gezelschap, wat wil je nog meer. Na een
fijne rit met mooi uitzicht onderweg kwamen we om 12:00 uur in Koblenz aan.
De kerstmarkt was verdeeld over meerdere locaties in het oude centrum, sommigen
onder ons vonden dat wel jammer. We hebben de Altstadt bezichtigd en genoten op
een terras aan de Rijn met uitzicht op de Festung Ehrenbreitstein en dat in 
NovemberͱͲͳʹ. Aan het einde van de middag begon het gezellig te worden op de kerstmarkt, mooie
verlichting, veel eten en drinken en een gezellige drukte, kortom we hebben genoten.
Wilma Bronswijk 
































