
OorlogmuseumOverloon
10 september 2024



Dinsdag 10 september naar het oorlogsmuseum in Overloon. 
Na de gezellige rit er naar toe, kregen we uitleg en konden we rond lopen. Alles was te bewonderen binnen, 
in enkele zalen kon je films bekijken. 
Maar ik zag toch liever de oude voertuigen voor me. Er stonden kleine tanks en zeer grote tanks. Ook stond 
er een heel groot landingsvoertuig met wielen van wel 1,5 meter hoog. Er stonden grote vliegtuigen, zowel 
intact als zoals ze bij elkaar geraapt waren na het neerstorten. 
Tevens was er een film waarin werd getoond hoe onze koningin naar Engeland vertrok. Ikzelf heb staan te 
praten met een man uit Nuenen die de oorlog nog heeft meegemaakt. Hij was 10 jaar toen de oorlog begon. 
Na het rondlopen was het genieten van een lekker kopje hete chocolademelk met slagroom. 
Om 17.00 uur sloot het museum. 
Samen liepen we naar de overkant naar eetgelegenheid “Museumzicht”, waar we goed verwend werden 
met een heerlijke maaltijd. De dag eindigden we met een gezellige rit naar huis. 
We bedanken de mensen die dit georganiseerd hebben, maar het zou leuker zijn als er meer mensen mee 
zouden zijn gegaan.
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