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Met 65 senioren in de bus gingen we ondanks code oranje op pad. Er was 37 graden voorspeld. Vergeet 
dat even, maar bij het “Drielandenpunt” in Vaals stond de koffie met Limburgse vlaai al klaar.
We hadden goede airco in de bus maar met in- en uitstappen was het een hele klus, met 13 rollators. 
Na de koffie reden we naar de Duitse Rursee. In Vaals stapte er een gids mee in de bus die ons alles 
vertelde over het Eifelgebergte. Bij de Rursee aangekomen stond er al een passagiersboot klaar die ons 
drie kwartier later ergens anders afzette, zodat we naar restaurant Seemöwe konden gaan. Aldaar stond 
er een lunch voor ons klaar.
Chauffeur Hans nam de haarspeldbochten haarspeldbochten terwijl wij van alles konden genieten:  de 
idyllische dorpjes en het vele groen.
Onze gids Angelo vertelde over breuksteen en windhagen en in de bus was de hitte goed te verdragen. 
Op naar Monschau naar de Glas Hütte, een atelier van glasblazers. Natuurlijk moest er vanalles wat 
gekocht worden. Monschau was best leeg vanwege de hitte.
Via België reden we weer terug naar Vaals voor ons diner. Daar werden we verrast met een 
driegangenmenu. Na het diner ging het richting Helmond waar we moe maar voldaan aankwamen. 
Hopelijk voor een volgend reisje.
Groetjes Rien van de Voort
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