Vliegveld Vredepeel

18 september



Op 18 september vertrokken wij van de Braak naar de Vredepeel.

Aangekomen op de luitenant-generaal Bestkazerne van de grondgebonden luchtverdediging, reden
wij door naar 2 loodsen, waar wij aan konden schuiven voor de koffie. en de toenmalige en het huidig
functioneren van de krijgsmacht die er gelegerd is.

Wijwerden in twee groepjes verdeeld, en kregen wij uitleg van diverse wapens die bescherming
bieden tegen dreigingen vanuit de lucht. In loods 1 zagen we luchtdoelkanonnen, die vanaf 1880 tot
1960 op vaste plaatsen stonden, tot rijdend materieel. In de jaren na 1945 kwamen er radarsystemen
bij.

Voor de inwendige mens moesten wij 1,2 kilometer terug naar de mess, waar wij een voortreffelijke
lunch konden samenstellen voor heel weinig geld. Voldaan terug naar de andere loods. Hier stonden
verschillende systemen opgesteld, zoals lichte en zware luchtafweer en de allereerste
radarsystemen voor vuurleiding en verschillende maquettes met voorbeelden hoe het materiaal
werd ingezet. Ook staan er HAWK geleide wapens Stinger en pantserrupsvoertuigen. Tevens is er een
herdenkingsplek voor gevallenen. Momenteel zijn er ongeveer 800 manschappen aanwezig, maar dit
wordt nu uitgebreid naar 2000, de naar diverse landen kunnen worden uitgezonden.

Kortom, het was een leerzame dag.

Paultje









STINGER; Fennek Stinger

Memampismsemimrsos






HISTORISCHE COLLECTIE
HT










